
1 K E R K B R I E F  X L  R U Ï N E K E R K  B E R G E N  M E I  /  J U N I  2 0 2 6

kerkbrief

M E I  /  J U N I  2 0 2 6

r u i n e k e r k . n l

R U Ï N E K E R K  B E R G E N

VIERINGEN IN DE 
RUÏNEKERK

  
Dankzij Studio Ruïnekerk zijn onze vieringen altijd 
LIVE of LATER te volgen via www.kerkomroep.nl/#/ 

kerken/21484. Meestal zijn ze ook in heel Noord- 
Holland LIVE te zien via de lokale tv-zender RTV80 

(op jouw tv via Ziggokanaal 44 en KPN-kanaal 1493).

GEDRUKT OP CO2 NEUTRAAL PAPIER

24 mei     10.00 uur       Pinksteren 
                                                       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Dirk Hoogland 
                                                         (saxofoon) & Marianne Selleger 
                                                       (alt/mezzosopraan) 
31 mei     10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Peter Asbeek Brusse & 
                                                       Julia de Bruïne (gitaar & zang) 
7 jun          10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
                                                       muziek: Marianne Hoek 
                                                       (blokfluit) 
14 jun       10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 
21 jun       10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 
28 jun       10.00 uur       ds. Ranfar Kouwijzer 
                                                       (predikant gevangeniswezen)  
5 jul            10.00 uur       pastor Marc van de Giessen 
12 jul        10.00 uur       ds. Engele Wijnsma 

In deze XL vanzelfsprekend aandacht 
voor Pinksteren. Verder een toelichting 

op een helaas broodnodige nieuwe 
collecteserie en een uitnodiging  

voor onze vele vrijwilligers! 

Pinksteren is leren 
elkaar te verstaan 
 
Bijgaand schilderij is van de Belgische kunstenaar René Magritte (1898-1967). Twee mensen lijken 
elkaar te kussen. Ze zijn heel dicht bij elkaar. En toch: de doeken verhinderen werkelijk contact. 
Dat maakt het schilderij tegelijk intiem en vervreemdend. Magritte maakte meer van zulke schil-
derijen. Zijn achterliggende vraag was: kunnen mensen elkaar werkelijk kennen? En zo nee, is dat 
erg? Heeft ieder mens ook recht op zijn of haar geheimen? Mijn antwoord zou zijn: ja. Ieder mens 
heeft recht op een eigen binnenwereld. Niet alles hoeft zichtbaar of verklaarbaar te worden. 
 
Maar een ander inzicht bij dit schilderij raakt mij nog meer. Mensen kunnen dicht bij elkaar leven 
en elkaar toch niet verstaan. Ze praten langs elkaar heen en horen andere dingen dan iemand  
probeert te zeggen. De sluier om het hoofd van de twee geliefden kan ook een blinddoek zijn – of 
een gekleurde bril – waardoor we de ander niet zien zoals deze werkelijk is. Dat gebeurt niet alleen 
in liefdesrelaties. Het gebeurt ook in families, kerken, politiek en samenleving en zelfs online.  
We leven in een tijd waarin mensen elkaar voortdurend beoordelen en indelen. We zoeken mensen 
die op ons lijken en trekken ons terug in groepen van gelijkgestemden. Ondertussen wordt de ruimte 
tussen mensen kleiner. 
Juist daarom raakt het Pinksterverhaal mij steeds opnieuw. Pinksteren begon oorspronkelijk als 
een Joods oogstfeest. Joden uit de hele toen bekende wereld trokken als pelgrims naar Jeruzalem. 
Mensen uit Egypte, Klein-Azië, Rome, Arabië en Mesopotamië. Mensen met verschillende accenten, 
achtergronden, gewoonten en talen. De schrijver van Handelingen noemt ze één voor één, alsof hij 
wil laten voelen hoe bont en veelkleurig die wereld was. En juist daar gebeurt iets bijzonders. Niet 
dat iedereen ineens dezelfde taal spreekt. Niet dat verschillen verdwijnen. Maar mensen horen 
ineens iets vertrouwds in de stem van de ander. Er ontstaat verstaanbaarheid midden in de veel-
kleurigheid. Dat is een diep geestelijk inzicht. Werkelijke ontmoeting ontstaat niet doordat mensen 
identiek worden, maar doordat zij de moeite nemen om echt te luisteren. 
 
In de Bijbel verschijnt de Geest vaak als wind. Wind kun je niet vastpakken of beheersen. Maar je 
merkt wel wanneer er iets begint te bewegen. Ik denk dat Pinksteren daar begint: waar de doeken 
tussen mensen even oplichten. Waar wantrouwen niet langer het laatste woord heeft. Waar een 
ander weer een mens van vlees en bloed mag zijn en geen plaatje in je hoofd. Pinksteren is leren 
elkaar te verstaan. Ja, ieder mens heeft recht op zijn of haar eigenheden. Maar juist werkelijk 
luisteren schept ruimte tussen mensen. En opvallend genoeg verdiept dat tegelijk ook onze per-
soonlijke relaties. 

Een geestkrachtige Pinkstertijd gewenst!   
ds. Engele Wijnsma, dedominee@kerkinbergen.nl • 
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COLLECTES TIJDENS DE VIERINGEN 
Voor al onze wekelijkse goede doelen kun je online doneren via NL04RABO 0358515475 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Bergen. Natuurlijk is elk bedrag meer dan welkom!  
 
 

COLLECTEDOELEN VAN DE DIACONIE 
24 mei          Ondergrondse kinderopvang in Cherson, Oekraïne 
31 mei           Ondergrondse kinderopvang in Cherson, Oekraïne 
7 jun                Ondergrondse kinderopvang in Cherson, Oekraïne 
14 jun            Bijenstichting – verbetering van leefomstandigheden 
21 jun            Rolstoelbus Bergen 
28 jun            Werkgroep ZWO van de Diaconie 
5 jul                 Villa Pardoes – vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen 
                            en hun familie 
12 jul              Villa Pardoes – vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen 
                            en hun familie 
 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN  
                                                                                                                                                                                 Diaconie           Past. & eredienst     
22 mrt           Tientjesboom – Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak                € 304                         € 116 
29 mrt           Tientjesboom – Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak                € 384                             € 88  
5 apr               Tientjesboom – Stichting Welzijn Bergen: BuurtBak                € 318                         € 172 
12 apr            Voedselbank Alkmaar en omgeving                                                          € 112                         € 102 
19 apr            Eigen diaconaal werk – Bloemen- en kaartengroet                   € 162                         € 142 
26 apr            Stichting ZOA – Noodhulp aan Iran                                                             € 580                         € 220 

Wil je meedoen met de 

collecte? Scan de QR-code

KERKTAXI 
Wil je opgehaald worden om naar de kerk-
dienst te gaan? Bel dan met de chauffeur van 
de betreffende zondag. 
Graag op zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Voor verdere informatie: 
 Ada Bergsma, 072-5895303.

24 mei     Wim Wiersema                06-36408890 
31 mei     Ton van den Dijssel      072-5111270 
7 jun          Wim Wiersema                06-36408890 
14 jun      Jan Scholten                       06-20976612 
21 jun      Ebelien Waanders        072-5899457 
28 jun      Dirk Roorda                         06-40139225 
5 jul           Joost Bergsma                  072-5895303 
 

Foto Ruïnekerk: Werner Kirsch

WIL JE IEMAND SPREKEN? 
Wil je een keer in gesprek met ds. Engele Wijnsma,  
bel dan 06-28737837 of mail naar:  
dedominee@kerkinbergen.nl. 
Spreek je liever iemand anders? Neem dan contact op 
met pastor Marc van de Giessen (06-34995089  
of pastor@kerkinbergen.nl), of neem contact op met 
ons bezoekteam: bezoekteam@kerkinbergen.nl of 
072-5895027 (Jim Nijdig).  

ZOU JIJ IETS WILLEN DOEN  
IN DE KERK? 
Onze community draait op vrijwilligers. Dat is 
fijn, en bovendien vinden velen het gezellig en 
zinvol. Zou jij het leuk vinden om af en toe te 
helpen? Te denken valt aan Team Ontvangst, 
postbezorger, mensen bezoeken etc. We maken 
voor jou een klus op maat. • 
Info: scriba@kerkinbergen.nl 

UITNODIGING VOOR ÁLLE VRIJWILLIGERS  
VAN DE RUÏNEKERK! 
De besturen van de Stichting Instandhouding Ruïnekerk (SIR) én de Protestantse Gemeente hebben 
besloten dit jaar hun vrijwilligersavond te combineren en wel op woensdagavond 3 juni! Die 
avond zullen zowel de SIR als de PGB kort hun plannen voor de nabije toekomst uitleggen. Verder 
zal gepeild worden wie een cursus voor het bedienen van de AED wil volgen. Want we hebben 
nieuwe mensen nodig die kunnen helpen als zich in de kerk een hartstilstand voordoet! Verder 
kan er ingeschreven worden op het rooster voor de Open Kerkdagen in deze zomer. We hopen 
weer op veel animo van gastheren en -dames, om deze dagen ook dit jaar succesvol te maken.  
Maar uiteraard ligt het accent van de avond op ontmoeting, en is er – onder het genot van een 
hapje en een drankje – alle ruimte voor gesprek en gezelligheid. 
Graag tot ziens op 3 juni, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur.  
Opgeven (i.v.m. de logistiek) bij Susanne Ooms of via info@ruinekerk.nl. Vóór 30 mei!  •

Voormalige hulpkoster Monique van Zelst (links) is één van onze gidsen bij de Open Kerk. (archieffoto) 
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EEN NIEUWE SERIE COLLECTEN VOOR OEKRAÏNE 
Via Tetiana Otto zijn wij in contact gekomen met Stichting ‘Harten Samen’ 
in Cherson. Deze stad ligt in het zuiden, niet ver van de Zwarte Zee. Op dit 
moment is Cherson weer in Oekraïense handen, maar het ligt op de grens 
van door Rusland geannexeerd gebied. Dagelijks ligt de stad onder vuur 
van drones en raketten vanuit de overzijde van de rivier de Dnjepr.  
 
Stichting ‘Harten Samen’ probeert scholen in te richten in ondergrondse 
ruimten, zodat het leven van de kinderen verder kan. Als kerk willen we 
dit project steunen met de diaconale collecte-inkomsten van vier zon -
dagen: 17, 24, 31 mei en 7 juni. Tetiana Otto is binnenkort weer in Nederland 
en zal namens ons wekelijks met hen communiceren over de stand van 
zaken. Bijgaand een samenvatting van hun brief aan ons:  
 

Lieve mensen van de Ruïnekerk,  
Wij wenden ons tot u als mensen die dagelijks de oorlog zien in de ogen 
van kinderen. Sinds het begin van de grootschalige invasie helpen wij 
mensen in zwaar getroffen gebieden. We begonnen in pas bevrijde 
dorpen en steden, waar geen licht, water of basisvoorzieningen meer 
waren.  We brachten voedsel, hygiëneproducten en kleding aan gezin-
nen die alles verloren hadden. Momenteel werken wij ook in de pro-
vincies Mykolajiv, Charkiv, Sumi, Dnipropetrovsk, Donetsk en Tsjernihiv, 
maar vooral de situatie in Cherson raakt ons diep. 
 
Daar groeien kinderen op tussen explosies en sirenes. Toch proberen 
zij te leren, te tekenen en vol te houden. Voor hen is een schuilplaats 
ingericht: een veilige plek om onderwijs te volgen en samen te zijn. 
Voor veel kinderen is dit hun enige plek van rust en licht. Maar deze 
ruimte is nog koud en leeg. Daarom vragen wij uw hulp bij de inrichting 
van deze schuilplaats voor ongeveer 80 kinderen. Dringend nodig zijn: 
airconditioning, een watertap, zachte matten, rekken en kasten, prin-
ter/scanner, laptops, kantoor- en creatieve materialen, voedsel en hy-
giëneproducten. 
 
Deze kinderen brengen hun dagen ondergronds door in plaats van op 
een speelplaats. Met uw hulp kan deze schuilplaats een plek worden 
waar zij zich even weer kind kunnen voelen. • 

 
Maxyco Vasul (Stichting Harten Samen Cherson)  

Mensen brengen voedsel. Kinderen in de schuilkelder.

GASTPREDIKANT IN DE SPOTLIGHT 
Ds. Ranfar Kouwijzer ging al vaker bij ons voor en dat tot wederzijds 
genoegen. Hij heeft een bijzondere carrière binnen de kerk.  
Van 2013-2020 was hij directeur-predikant van Stem in de Stad in 
Haarlem, een bekend diaconaal centrum. Daarna werkte hij tot 
2025 als predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam, vaak 
in het nieuws vanwege de opvang van kansarmen in de stad.  
Dit jaar begon hij als adjunct-hoofdpredikant bij het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, waar hij leiding geeft aan de protestantse 
geestelijk verzorgers in gevangenissen. Ranfar zal ons op 28 juni 
vast blij maken met een viering vol werkervaringen. • 
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DIT KWAM AAN DE ORDE… 
… in de kerkenraadsvergadering   van 21 april. 

De kerkenraad kwam in april bijeen voor een vergadering waarin aandacht was voor zowel de 
dagelijkse gang van zaken als de toekomst van de gemeente. Er werd gesproken over het strate-
gisch beleidsplan, samenwerking binnen de gemeente en de verbinding met Bergen en omgeving. 
Ook werd stilgestaan bij Pasen en de voorbereiding op Hemelvaart en Pinksteren, waarbij dank-
baar werd teruggekeken op mooie en goed bezochte vieringen. 
De diaconie besprak nieuwe collectedoelen, de organisatie rondom de collectes en de wens om 
vrijwilligers met organisatorische kwaliteiten te betrekken bij het diaconale werk. Daarnaast 
zijn de jaarrekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters vastgesteld en is gekeken naar 
een meer evenwichtige verdeling van kosten en samenwerking met de Stichting Ruïnekerk. 
Verder werd met vreugde gedeeld dat Marc van de Giessen een positief advies ontving op weg 
naar het preekconsent van de classis. Ook stemde de kerkenraad unaniem in met een tijdelijke 
aanstelling van Marc vanaf juni voor 12 uur per week. Tot slot werd vooruitgekeken naar de vrij-
willigersavond, de Vredesweek en verdere plannen om als geloofsgemeenschap zichtbaar, gastvrij 
en betrokken aanwezig te zijn in Bergen. • 
 
Hartelijke groeten,  Marc van de Giessen - notulist

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ZWO 
Definitief einde kledinginzameling 
   
Op 17 april hebben we voor de laatste keer 
kleding opgehaald bij Elly Swaen. Het was 4m3 
kleding die op de deel van de boerderij was 
opgeslagen. Daarna hebben we nog 1m3 kle-
ding uit de garage bij Cobie en Lex Pannekoek 
gehaald en in de gehuurde bestelbus geladen. 
De kleding is naar een verzamelpunt van Stich-
ting GAiN in Hillegom gebracht. Hiermee 
kwam een einde aan een jarenlange actie om 
kleding van gemeenteleden te verzamelen 
voor transport naar Roemenië. Enkele jaren 
geleden is de Stichting Noord-Nederland voor 
Roemenië, die altijd het vervoer voor ons ver-
zorgde, gestopt met deze transporten. In over-
leg met hen hebben wij besloten om de reste-
rende kleding te doneren aan Global Aid 
Network (GAiN), een christelijke stichting die 
noodhulp verzorgt waar dit nodig is. 
Ik ben sinds 2011 actief betrokken bij de ZWO 
en heb vele jaren het kledingtransport ver-
zorgd. De hoeveelheid kleding werd door de 
jaren heen steeds minder. In 2011 was dit 
55m3, de laatste jaren nog maar 5m3 per jaar. 
Daarnaast werden de kosten van het transport 
steeds hoger en de papierwinkel voor de dou-
ane te gecompliceerd. Persoonlijk mis ik het 
wel: het inspecteren en inpakken van de kle-
ding, samen met een groep vrijwilligers uit de 
gemeente. Ook voelt het als een gemis om te 
stoppen met de kledingactie. 

We danken iedereen die er in al die jaren  
een bijdrage aan heeft geleverd! • 

 
Namens de ZWO-werkgroep, 
Lex Pannekoek

Werkgroep eredienst: 
Giselle Ecury, 06-53729118 
eredienst@kerkinbergen.nl 
 
Zondagse bloemengroet: 
Sonja Hartwich, 072-5812360 
j.a.g.hartwich@kpnplanet.nl 
 
Autorijdienst: 
Ada Bergsma, 072-5895303 
 
Kookgroep: 
Anky Knoops 
maaltijd@kerkinbergen.nl 
 
ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingshulp): 
Lex Pannekoek, 072-5818186 
zwo@kerkinbergen.nl 
 
Kerkbrief XL en website: 
Anita van Prooijen, 06-16204594 
website@kerkinbergen.nl 
 
Studio Ruïnekerk: 
Cor Dekker, 06-54216449 
 
Vertrouwenspersoon: 
Brigitta Oudega 
vertrouwenspersoon@kerkinbergen.nl

Predikant: 
ds. Engele Wijnsma, 072-8889258 / 06-28737837 
dedominee@kerkinbergen.nl 
pastorie: Kerkedijk 52, 1862 BG Bergen 
 
Pastoraat: 
Marc van de Giessen, 06-34995089 
pastor@kerkinbergen.nl 
 
Ruïnekerk: 
Oude Prinsweg 2, 1861 CS Bergen / 072-5898383 
•   koster: Susanne Ooms, 06-27561116  
     koster@kerkinbergen.nl 
•   organist: Frank van Wijk, 072-5818738  
     organist@kerkinbergen.nl 
 
Postadres: 
Protestantse Gemeente Bergen, 
Kerkedijk 52A, 1862 BG Bergen 
 
Kerkenraad: 
•   technisch voorzitter: Trix van Os, 06-30365842 
     voorzitter@kerkinbergen.nl 
•   scriba: Wim Wiersema, 072-5817551 /  
     scriba@kerkinbergen.nl 
 
Kerkrentmeesters / Financiën: 
penningmeester/administratie uitgaven: 
Mariska de Kraker,  06-14184819 
kerkrentmeesters@kerkinbergen.nl 
 
 

Diaconie: 
•   waarnemend voorzitter: Anky Knoops 
     diaconie@kerkinbergen.nl 
•   coördinator collecten: Marianne Butijn 
     coco@kerkinbergen.nl 
Goede doelen: NL04 RABO 0358 5154 75  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen 
 
Kerkbalans/donaties: 
IBAN: NL19 INGB 0000 2308 29 
t.n.v. Protestantse Gemeente Bergen 
 
Ledenadministratie: 
Christien Roorda, 072-5897753 
ledenadministratie@kerkinbergen.nl 
 
Coördinator bezoekteam: 
Jim Neidig, 072-5895027 
bezoekteam@kerkinbergen.nl 
 
Zanggroep Ruïnekerk Bergen: 
Frank Boddendijk, 06-54348239 
zanggroep@kerkinbergen.nl 
 
Kinderkerk: 
Alberta Eppinga, 072-5817551   
kinderen@kerkinbergen.nl 
 
Relatiebeheer gastpredikanten: 
Erna van Spaandonk, 06-23106643 
gastpredikant@kerkinbergen.nl 
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