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Thema: ‘Wat als de hemel bij je thuiskomt?’    
 

 
 

 

 
Ruïnekerk Bergen (NH), zondag 24 november 2024 
 
 

Voorgangers: ds. Engele Wijnsma & Marc van de Giessen 
Werkgroep Gedenken: Hennie Buit & Ebelien Waanders 
Team Ontvangst: Ruth Delorme v. Rossem, Barbara Forstèn, Rienk Zijlstra 
Kinderkerk: Mariska de Kraker & Alberta Eppinga 
  

Ambtsdrager:  Henriëtte Doeve          Organist: Frank van Wijk 
Kosters: Susanne Ooms & Ada Bergsma  Lector: Ebelien Waanders 
Studio Ruïnekerk: Pieter van Dijk      Tolk: Yuliia Schevchenko 
       

 

M.m.v. Zanggroep Ruïnekerk Bergen o.l.v. Maria Delver 
 

 
 

Psalm 90 
 

Mozes bidt: 
‘G’D, 

kijk ik terug 
zover ik kan: 

JIJ bent er altijd. 
Mensen niet. 

Als ze tachtig worden 
is het al veel. 

En wie denkt nog aan ze 
als ze dood zijn? 

Mensen zijn geen god. 
Mensen gaan voorbij. 

Moeilijk is dat: 
jong wezen, 
oud worden, 
En als je ziet 
wat er soms 

met mensen gebeurt: 
geen leven is het. 

Daarom bid ik: 
geef ook geluk, 

plezier. 
Maak het zo 

dat mensen zeggen: 
je kunt wel zien 
dat G’D er is. 

En ga JIJ verder 
met wat wij laten liggen. 

 
 
 
 
 
(hertaling: Piet van Midden, universitair docent Hebreeuws)  



Voor de viering klinken variaties over “Jesu, meine Freude” van  
Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 

Welkom door Wim en Yuliia 
 
Lied 280  : 1, 2, 4 en 7 ‘De liefde voert ons naar dit huis’ 
 

1 (Koor)  
De liefde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 
 

2 (allen) 
Dit huis van hout en steen, dat lang, 

de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 

van wie zijn voorgegaan. 
 

4 (allen) 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 

de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

7 (allen) 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 

tot alles is volbracht. 
 

Inleiding op de Viering & Gebed van Toenadering 
 

Koor: ‘A celtic prayer’ (Karl Jenkins) 
 
Deep peace of the running wave to you, deep peace of the flowing air to you. 
Deep peace of the quiet earth to you. Amen (5x). 
 

Deep peace of the shining stars to you, deep peace of the gentle night to you. 
Moon and stars pour their healing light on you. Amen (10x). 
 

Deep peace of Christ, the light of the world to you, deep peace of Christ to you. 
Deep peace of Christ, the light of the world to you, Amen (7x) 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Lied       Koor: Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 

Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 

Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 

En doelloos en onvindbaar zijn. 

Allen: 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 

Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 

En elk zijn naam in vrede draagt. 

Allen: 
Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 

En van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 

Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Mededelingen 
         
Collecten:  
1e Rondgang:  ‘Pastoraat met het oog op het einde’ (zie p.7) 
2e Rondgang:  Het werk van onze eigen kerkelijke gemeente 

 
Je gift is van harte welkom via de QR-code of door over te maken:  
NL04 RABO 0358515475 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bergen.   
Een gift in contanten kan in de glazen kubus bij de ingang.  
Dit kubus-geld gaat naar ons Orgelfonds 
 
Tijdens de collecten klinkt: ‘Die mij droeg’ (Huub Oosterhuis/Tom Lôwenthal)   

Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte, 
En als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid 

Totdat ik vliegen kon op eigen kracht, op eigen kracht. 
 
Lezing: Psalm 90 (hertaling Piet van Midden, universitair docent Hebreeuws) 
 
Video: gedicht van Nick Cave (1957-heden) 
 
Overdenking 

 
Lied 199 (bis) met refrein door Zanggroep 
Tijdens het zingen van dit lied vormen we een grote kring. Daarbij komt eerst de 
Zanggroep naar beneden. Zij zingen het refrein 
 

Koester de namen die wij hier gedenken, 
Dat zij geborgen zijn in uw genade, 
Dat zij gekend zijn bij U en bij ons 

 
 
 



 

 
 

 

Zie met ontferming naar onze aarde, 
Houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 

Refrein 
 
Noemen der namen, deel I   
 
 

 
Lied 730 : 1 en 2 (met een nieuwe tekst van Kees van der Zwaard)  
 
 

Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is. 

Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies 

van de mensen, die wij dragen 
op de lippen, in ons hart, 

die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 

Heer, U weet hoe vaak wij deelden 
van ons dagelijkse brood, 

hoe wij vochten, hoe wij speelden 
ongehinderd door de dood. 

Ooit bent U met ons begonnen 
aan een ware levensreis. 

Langs de wegen van verlangen.  
gaan wij biddend: breng ons thuis. 

 

 
 
Noemen der namen, deel 2  
Nu krijgt iedereen de gelegenheid om een kaars aan te steken voor dierbare 
gestorvenen die eerder of elders zijn overleden. 
 
Tijdens het aansteken van alle kaarsen zingen we doorlopend twee 
liederen.  
 

‘Als alles duister is, ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft’ 
& 

 

‘Ubi caritas et Amor, Ubi caritas, Deus ibi est!’ 
 
 
 

(= waar zorg en liefde aanwezig zijn, daar is G’D) 
 
Dankgebed, Voorbeden & Onze Vader  
 

‘G’D zal met je meegaan’ (Sytze de Vries & Job de Bruin) 
 

G’D zal met je meegaan 
als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. (bis) 
 

Zending en Zegen 
 
Gezongen Amen 
 
We zingen elkaar toe: ‘Vrede voor jou!’  

 
 
 

Uitleidend orgelspel: 
“Wachet auf, ruft uns die Stimme” 

(Choral uit Cantate 140) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

 
 

 
 
 

Voor de genodigde families:  
Vergeet niet de kaars en het aandenken  

van de Kinderkerk mee te nemen. 
 

De viering is hier terug te zien:  
https://youtube.com/live/MOTREqo-c6k 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21484 
 
 

www.ruinekerk.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het diaconale deel van onze collecte deze zondag:  
De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt allerlei vormen  
van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk  
thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van  
troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. 
 
 

  

    

De namen van hen die ons ontvielen: 
 

 
 

07 november Betsy Waal  
 

16 december Bert van der Zee 
      

26 december Robert-Jan Bakker     
 

15 januari Ingrid van Elk  
      

26 januari Hans van Beek    
      

26 maart  Corrie Blokker - Boon 
     

28 maart  Theo Olthuis   
 

19 april  Ada Koning-Vromans 
      

27 juni  Jan Kuitwaard 
      

02 juli  Julie Huibregtsen 
      

12 juli   Ferdinand Mannaert 
 

18 juli  Lara Marakohovska 
 

21 augustus Greet Meijroos – van der Horst 
      

6 september Rona Bruins-Smith   
      

10 oktober  Els Haverkort 
 
01 november Anneke Hoogstins-Witteveen 
      

01 november  Annemien van den Dijssel – van Dop 
      

02 november  Annie Mol- De Vos 
 

16 november Nelleke Wiersema – Booij 
 
 

 

          
 
 


