
 

 

Programma van de 4 mei herdenking 
   Ruïnekerk te Bergen NH 
   Op 4 mei 2026 
   Aanvang: 18.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



18.00 uur Kerk open, carillon Klaas de Haan 

18.15-18.30 Frank van Wijk speelt Triosonate in C BWV 529 
van Johann S. Bach (1685-1750) 

18.30 uur Opening door Klaas Wits, coördinator 4 mei comité 

Zang Karin ten Cate zingt ‘Priez pour Paix’ van Francis Poulenc 
(1899-1963) met piano Frank van Wijk 

Spreker Christian Schouten vertelt het verhaal van zijn 
grootvader, ‘gemeente ambtenaar’ Cor Schouten 

Muziek Irene van den Heuvel: ’Stanchen’ van Franz Schubert 
(1797-1828) op cello, piano Frank van Wijk  

Declamatie Junior Ambassadeurs Julia Botman en Vesper Tijm 
dragen een viertal gedichten voor 

Muziek ’Songs of the birds’ – Pablo Casals (1876-1973) Irene 
van den Heuvel cello en piano Frank van Wijk 

Verhalenvertelster Naomi Stern vertelt over de Bergense 
Annie Stoop-Ydema gedurende WO2 

Zang Karin ten Cate zingt ‘Ombra Mai Fu’ - Georg Friedrich 
Händel (1685-1759), met orgel Frank van Wijk 

 

 

 

 
 

Samenzang met orgelbegeleiding 
‘Wilhelmus’ coupletten 1 en 6  

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
Muziek Bij het verlaten van de kerk speelt Frank van Wijk het 
slotkoraal uit Cantate 192 van J.S. Bach 

De voorste rijen verlaten als éérste de Kerk, de latere 
(achterste) rijen volgen pas daarna. De Stille Tocht vertrekt 
om 19.30 uur naar de Begraafplaats aan de Kerkedijk.  

Na afloop van de Dodenherdenking is er om 21.00 uur een 
gratis concert in de Ruïnekerk. Met muziek van Bach en 
gedichten, om samen te herdenken. Na afloop van het 
concert kunt u een bijdrage geven voor de Ruïnekerk. U bent 
van harte welkom.  


